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Mensen zeggen dat ze vrienden en vriendinnen hebben. Zijn zij ook echte vrienden voor
elkaar? Is in onze individualistische samenleving echte of ware vriendschappen nog wel
mogelijk? Zo ja, hoe interpreteren wij ware vriendschap dan? Welke betekenis kan zij
voor mensen hebben en welke verwachtingen hebben wij ervan? Filosofen uit alle tijden
hebben deze vragen gesteld, en verschillend beantwoord. In de twee lezingen maken wij
een wandeling door de geschiedenis van de filosofie. We staan stil bij Aristoteles en
Cicero. We lopen door naar de kerkvaders en vervolgens naar Thomas van Aquino.
Daarna zien we oude problemen in de nieuwe tijd terugkeren bij Michel de Montaigne en
later bij Kierkegaard en Nietzsche. Tenslotte kijken we om ons heen in onze eigen tijd,
waarin feministische, homoseksuele en andere gedifferentieerde vriendschappen bestaan.
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H.E.S. Woldring, geboren in 1943 in Leeuwarden, studeerde sociologie en filosofie in
Groningen, Amsterdam en Frankfurt. Als onderzoeker was hij in 1981-1982 verbonden
aan Calvin College in Grand Rapids, Michigan, en in 1990-1991 aan Notre Dame
University in South Bend, Indiana. Van 1986 tot zijn emeritaat in 2008 was hij
hoogleraar politieke filosofie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en in de (toenmalige)
Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onlangs verscheen zijn
boek Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis. Damon, Budel 2014.
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