
 
09   CHINESE MEESTERS OVER DE BETERE MENS 
 
Spreker: Dr. Paul van Els (Leiden) 
 
Volgens de sinoloog en filosoof Roger T. Ames gaat de Westerse wijsbegeerte vooral over human 
beings (“Wat is een mens?”) en de Chinese wijsbegeerte vooral over human becomings (“Hoe 
wordt men een mens?”). In deze lezingen bespreekt dr. Paul van Els vier oude Chinese 
wijsgeren—Meester Kong (Confucius), Meester Mo (Mozi), Meester Zhuang (Zhuangzi), Meester 
Han Fei (Han Feizi)—en hun uiteenlopende gedachten over hoe men een beter mens kan worden. 
 
Literatuur: 
 
Karel van der Leeuw, Het Chinese Denken (herziene editie), de eerste drie hoofdstukken (met 
name de secties die betrekking hebben op de bovengenoemde oude Chinese meesters). Dit boek 
is te koop via:  http://www.shilin.nl/webshop.php 
 
 
Dr. Paul van Els (1975) studeerde sinologie in Leiden, met bijzondere aandacht voor de oude 
Chinese taal, geschiedenis, cultuur en filosofie. Na zijn afstuderen (1999) zette hij zijn studie van 
het oude Chinese gedachtegoed onder begeleiding van professor Carine Defoort voort aan de 
Katholieke Universiteit Leuven (1999-2000). In het daarop volgende promotieonderzoek aan de 
Universiteit Leiden (2000-2005) bestudeerde Van Els de Wenzi (Meester Wen), een oude Chinese 
politiek-filosofische tekst. Sinds 2004 is hij als universitair docent werkzaam aan de Universiteit 
Leiden, waar hij les geeft en onderzoek doet op het gebied van de oude Chinese filosofie. Tevens 
verzorgt hij er het taalonderwijs Klassiek Chinees, waarbij zijn lesboek Van orakelbot tot weblog 
(Leiden University Press, 2011) wordt gebruikt. Voor meer informatie, zie: www.paulvanels.nl. 
 
 
 
Aantal avonden: 2 
 
Plaats                   : Augustinianum, Van Wassenhovestraat 26, Eindhoven 
Tijd                      : 20.00 tot 22.00 uur  
Datum                 : dinsdag 8 en 15 april 2014 
Themanummer     : 09 
Kosten                 : € 15, -   
 


